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Aan het einde van de reis kreeg iedere deelnemer 

een certificaat van de Xiamen Universiteit afdeling 

TCM. (Voorbeeld zie kleine foto kolom 1 op pagina 3)  

Jaar van de Tijger  
 

Dit jaar zijn de tegengestelde elementen hout 

en metaal de begeleiders van de Tijger. Het 

jaar zal verschillende conflicten in zich 

bergen. Als je een ambitie hebt moet je een 

sterk doorzettingsvermogen hebben om deze 

waar te maken.  

Mensen met zwakkere longen en/of lever 

moeten extra opletten dit jaar.  

 
    

 

STICHTING CAI HONG  
    Regenboog Stichting  

Stichting Cai Hong 

(Regenboog stich-

ting) is een vrijwil-

ligersorganisatie 

met als doel het 

bevorderen van 

multiculturele con-

tacten binnen de 

Chinese gemeen-

schap in Brabant in 

de meest brede zin 

van het woord. 
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Hanny ŘŜƴ .ƻŜǊ 

China Reis Tai Chi ñ Jing Lian School 
Stichting Cai Hong Noord Brabant N.O. uit Nederland  

Voor de Xiamen Universiteit. 
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China reis 2009 
Diep be - indrukkend China  

 
Weer thuis van de studiereis naar Xiamen 

en Beijing, begin ik te voelen dat de 14 

dagen in China nogal wat teweeg hebben 

gebracht. Door het vele bewegen tijdens de 

ochtendlijke Tai Chi -lessen en het vele 

lopen door Xiamen en de toeristische hoog-

tepunten van Beijing, ben ik twee kilo afge-

vallen. Natuurlijk ook door de dagelijkse 

gezonde verse groenten en de witte rijst. 

Door altijd de Chinese eetstokjes te ge-

bruiken, eet ik zeer rustig en weet ik ook op 

tijd te stoppen met eten. Ik zal thuis eens 

wat meer die eetstokjes eten. Qua eettem-

po is het in elk geval een stuk gezonder.  

De colleges õs middags in het ziekenhuis van 

Xiamen door de verschillende sympathieke 

professoren waren uiterst leerzaam. We 

hebben als Nederlandse studiedelegatie nog 

de stadskrant van Xiamen gehaald inclusief 

een foto tijdens het college tongdiagnose. 

Dat ik uitgerekend ben afgebeeld terwijl ik 

mijn tong uitsteek, moet je niet letterlijk 

nemen. Het tegendeel is waar ð ik heb in 

China veel sympathie ervaren en ontmoet.  

Door de overste der tempelmonniken zijn 

we als aparte groep speciaal uitgenodigd 

voor een persoonlijke speech. Het was een 

speciale gebeurtenis.  

Het sfeervolle ingekapselde haventje van 

Xiamen heb ik bij eb, bij vloed en õs avonds 

bezocht. Een prachtige plek is het, om 

volledig tot rust te komen. In de bergen van 

Xiamen heb ik een heel uur gemediteerd op 

een platte rotsblok van 2x5 meter, uitkij-

kend over de bergtoppen tot de zonsonder-

gang aan de zee. In de rug werd ik bewaakt 

door een natuurstenen Boeddhabeeld van 2 

meter. Een uur om niet meer te vergeten.  

In Beijing waren de Chinese muur, de verbo-

den stad, het zomerpaleis en de Ming graf-

tombes van een onvergetelijke schoonheid.  

Ik ben na terugkomst nog dagen moe ge-

weest van alle indrukken en leermomenten. 

Als Tai Chi -groep zijn we doorgegroeid naar 

een meer serieuze fase. De verbinding van 

meester Chi en haar leerlingen is sterker en 

hechter geworden.  

Het is een reis geworden, die ik in mijn hart 

zal levend houden. 

Lamber Mickers  

 

Vriendelijk China  
 

Twee weken lang mochten wij genieten van 

de Chinese gastvrijheid. Gastvrijheid van 

het TCCM team van de Xiamen Universiteit. 

Maar ook vriendelijkheid van de winkeliers 

in de grotere en vooral kleinere winkels, de 

mensen op de markten, de eigenaars en 

medewerkers in de restaurants en de kleine 

eethuisjes het personeel -van manager tot 

kamermeisje - van het hotel in Xiamen, de 

mensen op straat . Kortom wij hebben een 

vriendelijk volk mogen ontmoeten.  

Naast de vele rijke ervaringen zoals de 

tocht naar  de Muur,het bezoek aan de 

Verboden Stad en de excursie naar het 

eiland bij Xiamen waren voor mij de hoogte-

punten van deze reis: de Tai Chi lessen in de 

ochtenduren door professor Liao Xian. De 

ontmoeting met de Lama (fa shi) van het 

Boeddhistisch klooster in Xiamen Zijne 

Hoogheid Zhi Chang. Een theeceremonie in 

het gezin van een klein winkeltje in Xiamen 

en het volksoptreden van veel verschillende 

groepen in het park rond de Temple of 

Heaven in Beijing.  

Met dank aan de velen die deze reis voor 

mij tot een beleving maakten wil ik deze 

korte impressie aan China eindigen, maar 

niet zonder enkele namen te noemen: Chi 

Lianzi Verhoeven die deze reis zorgvuldig 

voorbereidde en onze onvolprezen reisleid-

ster, tolk en begeleidster was, de staf en 

medewerksters van het TCM hospitaal van 

de Xiamen Universiteit, Jean onze reisleid-

ster in Beijing, en Janny Lam die in Neder-

land alle formaliteiten voor deze reis ver-

zorgde en ons vele goede  adviezen gaf en 

niet te vergeten de dertien reisgenoten die 

tezamen een veilige en warme groep vorm-

den: een ware China reisfamilie.  

Wilma van der Waart  
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ezondheid & andere 
China reis 2009  

 
Geheel blanco ben ik in 

deze reis gestapt. Met Chi 

als reisleidster moest dat 

wel goed komen. 

Voor mij was Xiamen  het 

meest bijzonder.  

In de ochtend, na een 

Chinees ontbijt, samen 

met de meester Tai Chi 

doen, dat was heel erg 

leuk. Je denkt dat de tijd 

veel te lang is, maar die 

vloog echt voorbij.  

Wat mij in Xiamen 

uiteindelijk het meeste 

indruk heeft gemaakt is 

het sociale van de mensen 

daar. Ze zijn heel 

vriendelijk en beleefd, 

altijd bereid om te helpen, 

staan voor een ouder 

iemand op in de bus en doen 

onbeschaamd overal Tai 

Chi. 

In de heuvels achter het 

hotel waren ze vroeg in de 

ochtend al actief, vaak 

alleen maar soms ook in 

groepen. Eenmaal heb ik 

met zoõn groep meegedaan. 

Het bleek de 48 -vorm te 

zijn. Sommige bewegingen 

zijn echt anders, maar 

iedere keer herkende ik 

toch wel weer waar we 

waren. Ze hadden in dit 

geval een bandje opstaan, 

waar de volgende vorm 

iedere keer weer wordt 

genoemd, waardoor 

iedereen mooi tegelijk 

blijft. De leider was een 

man van maar liefst 76 

jaar! Ze waarderen het 

enorm dat je als 

buitenlander ook Tai Chi 

doet.  

De temperatuur maakte 

Xiamen ook heel 

aantrekkelijk, het was 

steeds zo rond de 30º en 

ook õs avonds was het nog 

lekker. We hebben zoveel 

mogelijk oude wijken 

opgezocht, smalle 

straatjes en leuke 

markten, het haventje wat 

met eb helemaal droog viel.  

De lessen waren 

interessant, maar het is 

niet meer dan je interesse 

wekken, veel informatie 

kun je per onderwerp in 

zoõn korte tijd niet krijgen. 

Wel super dat de 

mogelijkheid er was.  

Hier hadden we Chi als 

tolk wel vaker nodig!  

De theeberg en het Piano 

eiland waren leuke 

uitstapjes. Ikzelf zou wat 

langer op het platteland 

hebben willen zijn.  

In Peking waren we meer 

de toerist. We hebben in 

sneltreinvaart de 

belangrijkste highlights 

gezien. Allen op de muur 

had ik graag wat langer 

willen vertoeven; het was 

echt heel indrukwekkend.  

Al met al is deze China 

reis voor mij een super 

ervaring geweest, samen 

met een groep hele fijne 

mensen. 

Ik kijk er met veel plezier 

op terug en doe bijna 

dagelijks vol overgave 

mijn Tai Chi, alleen nog 

niet openlijk op straat!!!  

Met dank aan Chi en al 

mijn lieve reisgenoten!!!  

Thea Opzeeland 
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Colofon: 
 

Redactie  

Stg. Cai Hong 

Hogeweg 12 

5411 LP Zeeland 

 

Phone:  

+31 (0) 486451558  

Fax: 

+31 (0) 486452793  

Email: 

chi@tcm -ccmc.nl 

www.tcm-ccmc.nl 

U kunt adverteren in dit 

nieuwsblad. Wilt u dit neem 

contact op met onze redac-

tie.  
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